DE SEAIAND SCHEDE]-

Zes jaar geleden, in juli 2007 heeft de beroemde
Starchild Skull een broertje gekregen.

Dat is mooi, want ook al is intussen vastgesteld dat
Lloyd Pye's 'kindje' » inderdaad niet-menselijk
DNA heeft, alleen is maar alleen.

Hoewel het dus al zes jaar bekend is werd er pas
in 2010 enige aandacht aan de vondst besteed.
Vandaag vond ik er een stuk over op de site
'‘Educating Humanity' en het lijkt me het beste om
dat vreemde stuk maar te vertalen en hier en daar
samen te vatten.

"Een Alien overlevende van een prehistorische
schotelcrash?

Een ongelukkige tijdreiziger vanuit de toekomst?
Een bezoeker uit een parallel universum?

Een tot nu toe onontdekte soort? Of een freak deformatie van een menselijk wezen? Niemand weet het zeker,
maar wat de verklaring ook mag zijn, de Sealand Schedel heeft de potentie de kijk op de wereld zoals wij die
kennen te veranderen.

De ontdekking van de schedel in juli 2007 in Olstykke op het Deense eiland Sealand zorgde evengoed niet voor
koppen in de krant en bleef grotendeels onopgemerkt tot in 2010. Onderzoekers die in 2008 de schedel hadden
onderzocht in de Veterinaire Hogeschool in Kopenhagen concludeerden dat "hoewel het leek op een zoogdier,
bepaalde kenmerken het onmogelijk maakten om het dier in het systeem van Linneus onder te brengen.”

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

Opgegraven tijdens de vervanging van oude rioolbuizen, dacht de ontdekker eerst dat het om paardenbotten ging,
want het huis was van een paardenslager geweest. Maar toen hij de geul weer opvulde viel hem de menselijke
vorm op. Tja....

Latere opgravingen brachten geen andere botten van het
wezen aan de oppervlakte, alleen dierenbotten en
neolitisch gereedschap dat in die omgeving veel wordt
gevonden. Maar dat alles zei niets over de leeftijd van de
schedel. Koolstofdatering aan het Niels Bohr Instituut in
Kopenhagen bracht aan het licht dat de schedel mogelijk
dateert van ergens tussen 1200 en 1280 AD. Omdat hij
werd gevonden boven veel later aangelegde pijpen, is het
waarschijnlijk dat hij pas na 1900 is begraven, en uit zijn
goede staat zou blijken dat hij waarschijnlijk niet langer
dan een paar decennia begraven is geweest.

En daar begint de speculatie, want feitelijk is er (alweer)
geen poot om op te staan.

Die speculatie gaat in de richting van een gerucht dat
blijkbaar al heel lang circuleerde in Olstykke en omgeving: een lokaal lid van de geheime 'Orde van Pegasus' Licht'
die in opdracht van de Orde bepaalde kostbare items bewaarde , waaronder de mysterieuze schedel en ook
stukken heel licht maar onbreekbaar metaal of keramiek.

De schedel zou oorspronkelijk uit de Balkan komen, maar na in Parijs en Minchen onderdak te zijn geweest
uiteindelijk in Denemarken een thuis te hebben gevonden.

Hoe men dat allemaal weet? Geen idee. Maar het speculeren gaat nog even door.

"Het is mogelijk dat de Orde nog steeds objecten in bewaring heeft, en ook de informatie over de herkomst."
Alleen, kinkje in de kabel, er is over de orde die in 1350 werd gesticht niets bekend. Maar dat ligt aan de
geheimhouding, weet de schrijver. Ooit waren er beroemde mensen lid van, zegt het artikel, dat steeds meer op
een hoax begint te lijken. Persoonlijk vrees ik dat de orde nooit heeft bestaan.

Een snelle googel onthult dat het artikel dat naast mij ligt het enige is dat op internet circuleert, op tientallen
websites. Dat is op z'n minst verdacht, voor 'zo'n belangrijke vondst' .

De schrijver is nog niet klaar. Hij gaat geinspireerd verder over de betekenis van Pegasus, het gevleugelde paard
van de muzen en speculeert dat de hele Orde rond deze schedel was geformeerd, die mogelijk van ster 51 in het
sterrenbeeld Pegasus naar beneden is komen vliegen en hier blijkbaar is gecrasht, gelijk die andere ongelukkige
schotel, in Roswell 1947. En laat Pegasus nou net de constellatie zijn waar de eerste planeet werd ontdekt buiten
ons zonnestelsel die mogelijk geschikt zou zijn voor leven? Hoe bestaat het.

Al met al vrees ik dat het hier om een gefotoshopte schedel gaat, of eentje die door een Handige Hoaxer is
gefabriceerd, met de Orde erbij. Jammer jammer voor de Starchild Skull, ze hadden het zo gezellig kunnen hebben
samen.
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